
   

 

 

Het Goede leven 
 

Het jaar thema van de PKN is dit jaar: ‘Het goede leven’. Een bij zonder thema 

dat mensen uitdaagt om na te denken over hoe je dat nu eigenlijk doet, goed 

leven. Ook in het Nederlands Dagblad trof ik daarover een artikel aan, van 

Maurice Hoogendoorn. Hij beschrijft een stukje van zijn zoektocht en noemt 

daarin een aantal regels die door Rainer Maria Rilke zijn geschreven. 
 

‘Toen god de mens maakte, sprak Hij hem toe: ‘Ga naar de grenzen van je 

verlangen. Belichaam me. (…) Maak grote schaduwen waar Ik in kan bewegen. (…) 

Laat alles met je gebeuren: schoonheid en angst. Blijf gewoon doorgaan. Geen 

enkel gevoel is definitief. Zorg ervoor dat je me niet verliest. (…) Geef me je 

hand. 
 

Ook mij spraken deze woorden aan. Wij hebben het leven van God gekregen, en 

dat leven mogen we vieren. En dat vieren, dat leven, doen we in alle vrijheid, met 

alle blijheid, met alle verdriet en moeite. Maar wel op zo´n manier dat er 

voldoende ruimte is voor God. Niet alleen door de dingen die je doet, maar vooral 

door vertrouwen te hebben. Ieder leven heeft zijn scherpe kanten en momenten 

dat het schuurt. Maar door alles heen mogen we weten dat Zijn hand altijd 

uitgestoken is. En dat maakt alles goed. 

 

Dorine Keizer 

 

 
 


