
Iedereen in beeld 

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:  

De Open Kerk 

Vanaf de Kerkewijk zie ik een warm welkom staan. 

‘Open Kerk’ staat er op een spandoek geschreven 

dat voor de Petrakerk hangt. Ik stap naar binnen 

door de uitnodigend 

openstaande deur en 

wandel rechtsaf de 

kerkzaal binnen. Een 

vriendelijke gastvrouw 

spreekt mij aan en ver-

telt me dat ik na mijn 

kerkbezoek welkom 

ben voor een kopje 

thee in de ruimte naast 

de hal. Het hoeft niet, 

maar het kan wel.  

In de kerk zak ik even neer op een bank en kijk 

rond. Heerlijk die stilte. Mooie muziek van Taizé 

omgeeft mij. Ik word stil. Zie ik ze nu voor het 

eerst? Die prachtige gebrandschilderde ramen? Ik 

loop rond en zie 

dat de kaars 

brandt bij de ge-

denkstenen. Ik 

sta stil bij verlies 

van geliefden. 

Het is heerlijk die 

rust. Even tijd, 

echte tijd, voor 

een beetje inkeer 

midden op de 

dag. Naast het 

orgel, in de stilte-

hoek, staat een 

houder om een klein kaarsje aan te steken. Ik lees 

een mooi gedicht. Dat kaarsje steek ik aan voor 

een dierbaar iemand.  Een woordeloos gebed. 

Zacht verlaat ik de kerkzaal en ik schuif aan bij de 

pastor en de gastvrouw. Ik krijg een kopje thee en 

we raken in gesprek. Zomaar op een doordeweek-

se dag. Even los van de dagelijkse dingen. Een 

vriendelijk samenzijn. Het is mij duidelijk: Alles wat 

besproken wordt, is vertrouwelijk. Dat wordt be-

noemd, maar het is ook iets dat ik voel.  

Er is nog een bezoeker. Zij komt na haar momentje 

in de kerkzaal even praten. Ze zegt: “Ik bedenk net, 

dat ik eigenlijk te druk ben. Ik wil eigenlijk meer 

rust inbouwen.” We spreken over de waan van de 

dag. Het is eigenlijk zo eenvoudig om even de kerk 

binnen te lopen en stil te worden en letterlijk stil te 

staan.  

 

Wanneer en voor wie 

De kerk is drie keer per week open op doorde-

weekse dagen. Op dinsdagmiddag (14.00u.-

15.30u.), woensdagmiddag (14.00u.-15.30u.) en 

donderdagavond (19.00u.-20.00u). Gemeentele-

den zijn welkom, maar ook mensen die niet zijn 

aangesloten bij wijkgemeente ZuidWest. De Open 

Kerk is voor iedereen. De gastvrouw vertelde dat 

er ook mensen zijn die zoeken op internet waar ze 

door de week een kaarsje kunnen branden in een 

kerk. Zo kwam er via die route ook een bezoeker. 

Het is bedoeld voor mensen die even een beetje 

rust of bezinning en of een gesprekje willen door 

de week. Ook komen mensen binnen die kort of 

lang geleden een verlies hebben geleden. Ze staan 

nog even stil bij de gedenkstenen. Ze luisteren 

naar de muziek en ademen stilte en rust. Soms is 

er een expositie in de kerk. Daar komen ook veel 

mensen op af.  Op woensdag is er altijd een pastor 

aanwezig. Mensen kunnen dan aangeven dat ze 

graag een gesprek willen. Dat is mogelijk op het 

moment zelf, maar meestal wordt er een afspraak 

gemaakt. Warmte, begrip, stilte, een luisterend 

oor, gebed en rust zijn grondwoorden die passen 

bij de Open Kerk.  
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Stilte 

Heer 
Ik sluit mijn ogen 
even is het stil 
Ik probeer aan U te denken 
even maar 
wachten of er een vonkje 
van Uw liefde opvlamt in mij. 
En als U mijn gedachten zegent 
voel ik Uw nabijheid 
En de stilte raakt mij weldadig aan. 
 
   Toon Hermans 



Bedoeling Open Kerk 

Ik spreek met Karin de Jonge. Zij is in wijkgemeen-

te ZuidWest pastoraal ouderling. Zij is coördinator 

van de Open Kerk. Daarnaast houdt ze zich bezig 

met taken die te maken hebben met ruimte bieden 

voor ontmoeting tussen de ander en de Ander. Ze 

benoemt dat het woord ‘open’ van Open Kerk twee 

betekenissen heeft. Enerzijds de kerk openen, juist 

ook op doordeweekse dagen en ruimte bieden om 

binnen te lopen. Anderzijds kun je het woord 

‘open’ veel breder zien, namelijk: we staan open 

voor de samenleving en willen zo uitreiken naar 

ontmoeting met iedereen. Karin spreekt hierover 

met passie. Je ziet dat dit heel essentieel is voor 

haar. Ze benadrukt het belang van aandacht voor 

elkaar: “Ieder mens heeft een verhaal. Het is be-

langrijk om vooral te luisteren naar de ander. Dan 

doe je iets bijzonders.”  

Ze zorgt via diverse taken dat ze verbinding kan 

maken met mensen in en buiten de kerk. Het initia-

tief om met de Open Kerk te starten, is in de co-

ronaperiode genomen, toen de kerk op zondag 

niet toegankelijk was 

voor grote groepen i.v.m. 

besmettingsgevaar. Zo 

konden gemeenteleden 

toch nog in de kerk ko-

men. Karin heeft een 

maatschappelijke oplei-

ding en een theologische 

opleiding gevolgd. Ze is 

jaren werkzaam geweest 

bij de opleiding Theolo-

gie van de Christelijke 

Hogeschool Ede, waar ze 

het vak geestelijke ver-

zorging doceerde. Haar 

passie en werk ligt en lag 

op het snijvlak van mens, 

spiritualiteit en welzijn. 

 

Het team 

Voor de Open Kerk zijn veel vrijwilligers nodig, om-

dat de kerk op drie momenten per week open is. Er 

zijn 20 vrijwilligers die ingeroosterd worden. Karin 

maakt het rooster en regelt ook de P.R. De vrijwil-

ligers zijn flexibel en gedreven. Het is bijzonder dat 

zo veel mensen paraat staan om deze taken uit te 

voeren. Te veel om alle namen te noemen. 

De gastheren en gastvrouwen hangen voor de 

start van het open kerkmoment het spandoek op, 

zetten eventueel muziek aan en zorgen dat in de 

kerk kaarsen en boeken klaarliggen. De deur staat 

uitnodigend open. Als er een gast binnen komt lo-

pen, wordt deze verwelkomd. De gastheren en 

gastvrouwen voelen aan wat iemand nodig heeft. 

Dat kan zijn even alleen in de kerk een kaarsje 

branden of naderhand in de koffieruimte een luiste-

rend oor en een kopje thee of koffie. Een groot 

compliment is op zijn plaats voor de gedreven 

gastheren en gastvrouwen. Zij weten dat de kerk 

niet volstroomt met allerlei bezoekers. Zoals Karin 

zegt: “Het gaat hier om de kwaliteit en niet om de 

kwantiteit.” Er zijn dagen dat er geen of maar enke-

le bezoekers binnendruppelen. Op andere dagen, 

als er een expositie is, komen er wat meer mensen. 

Vorig jaar zomer fietste een groep vakantiegangers 

over de Kerkewijk en zij zagen dat de kerk open 

was. Zij kwamen toen spontaan binnen en hebben 

zich gelaafd aan bezinning en thee. 

Het zou mooi zijn als meer mensen de Open Kerk 

weten te vinden. Zomaar even een klein momentje 

in een drukke week, een mogelijkheid voor een 

gesprek en ontmoeting. En, indien gewenst, ook 

een gesprek met een pastor. Karin de Jonge en 

het team van de Open Kerk nodigen u/jou van har-

te uit. 

Een warm welkom voor allen! 

 

Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen  

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? 

Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan: 
 

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga 


