
Iedereen in beeld 

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:  

Kerk met Stip 

Het is een druilerige ochtend wanneer ik bij Arend 

aanbel voor een gesprek over Kerk met Stip. Ter-

wijl ik wacht tot de deur opengaat, merk ik dat ik 

nieuwsgierig ben. We zijn als gemeente inmiddels 

al een poosje een Kerk met Stip, maar wat bete-

kent dat eigenlijk? Hoeveel mensen die in detentie 

hebben gezeten komen er bij ons over de drem-

pel? En hoe gaat onze commissie hiermee om? 

 

Vorige week was er een vergadering van de com-

missie Kerk met Stip, waar ik al wat foto’s maakte. 

Vandaag mag ik verder praten met twee leden van 

de commissie: Tineke en Arend. Ik word ontvangen 

met een warme kop koffie en al snel beginnen ze 

te vertellen. 

 

Justitiepastoraat 

Kerk met Stip is een landelijke vereniging die al in 

2004 is opgericht vanuit het justitiepastoraat van 

zowel de Rooms Katholieke als Protestantse ker-

ken. Inmiddels zijn er zo’n 75 kerken aangesloten. 

Onze twee wijkgemeentes de Open Hof en Zuid-

west doen mee. De plaatselijke commissie denkt 

namens beide wijkgemeenten na over hoe wij op 

een goede manier invulling kunnen geven aan het 

Kerk met Stip-zijn. 

Tineke vertelt dat het zaadje voor haar al jaren ge-

leden werd geplant, toen één van de justitiepredi-

kanten haar benaderde. Er zat iemand in detentie 

in Nieuwegein, die graag in contact wilde komen. 

Dat zette haar aan het denken. In 2019 voerde een 

drietal gemeenteleden een eerste verkennend ge-

sprek met de landelijke vereniging Kerk met 

Stip en in 2020 gaf de kerkenraad groen licht om 

met Kerk met Stip aan de slag te gaan. 

 

Toegankelijk zijn 

De ambitie van Kerk met Stip is eenvoudig en tege-

lijk groot: toegankelijk zijn voor mensen die gedeti-

neerd zijn geweest. Contact kan op verschillende 

manieren ontstaan. Er staat een telefoonnummer 

op de website en de commissie heeft een rooster 

zodat altijd iemand bereikbaar is. Soms komen 

mensen via Exodus of via het justitiepastoraat. On-

ze gemeente staat vermeld op de landelijke websi-

te, waardoor gedetineerden ons ook zelf kunnen 

vinden. 

 

Inclusieve gemeenschap 

Als ik vraag hoeveel mensen zich daadwerkelijk 

melden, vertellen Arend en Tineke dat het om heel 

kleine aantallen gaat. Maar dat is volgens hen niet 
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het belangrijkste. Het gaat erom dat we als ge-

meente oog hebben voor mensen in de verdruk-

king en dat we een inclusieve gemeenschap willen 

zijn. Tineke zegt: Het kwam op mijn pad met een 

concrete hulpvraag en dan kun je niet 'aan 

de overkant van de weg voorbijgaan’ om in het 

beeld van de Bijbelse gelijkenis te spreken. Arend 

vult aan: Voor mij is dit een manier om Christus na 

te volgen. Jezus ging om met gevangenen en tolle-

naars; het is één van de werken van barmhartig-

heid dat we de gevangenen bezoeken. 

 

 

 

 

 

Naast iemand staan 

De zes commissieleden zijn geschoold in de My 

Home-methode. Dat betekent dat Kerk met 

Stip geen instantie is die praktische hulp regelt zo-

als werk of geld, maar een gemeenschap die als 

een broer of zus naast iemand staat. Iemand 

een thuis(gevoel) geven en samen oplopen. 

Op een landelijke ontmoetingsdag vertelde Erik 

Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit 

van Tilburg: Onze Lieve Heer kan niet tellen. Daar-

mee bedoelde hij dat het niet om aantallen gaat, 

maar om het hart van de gemeente dat ook op ge-

vangenen betrokken is. Toch vinden de commis-

sieleden het fijn wat vaker iets concreets te kunnen 

doen voor individuele (ex-)gedetineerden. Daarom 

ontvangt de commissie tegenwoordig aanvragen 

voor voorbede van mensen binnen de gevangenis. 

Het gaat om korte, anonieme omschrijvingen die 

worden doorgegeven aan de gebedsgroep van De 

Open Hof en aan de predikanten.  

 

Contact met de buitenwereld 

Ook is er correspondentie ontstaan; Tineke vertelt 

dat ze onlangs een brief met een prachtige teke-

ning terugkreeg. “Het is voor mensen in de gevan-

genis heel belangrijk dat ze contact hebben met de 

buitenwereld en niet vergeten worden.” Eén keer 

per jaar bereidt de commissie een dienst voor met 

één van de predikanten waarin de doelgroep van 

Kerk met Stip centraal staat. Als Kerk met Stip-

gemeente hebben we een overeenkomst met de 

landelijke vereniging en betalen we een kleine bij-

drage. Jaarlijks maakt de commissie een verslag 

voor de kerkenraad, zodat ook daar zichtbaar blijft 

wat er gebeurt. 

 

 

Symbool 

Het logo van Kerk met Stip is heel mooi. Het be-

staat uit een kruis en een paar golven die een dak 

voorstellen. De stip verwijst naar een symbool uit 

de wereld van zwervers in Amerika. Zij markeerden 

plekken die veilig waren en waar je welkom was. 

Dat is precies wat Kerk met Stip wil zijn: een plek 

waar je gezien wordt en waar je welkom bent. 

 

Wie meer wil weten over Kerk met Stip of contact 

wil opnemen, kan altijd terecht bij een van de leden 

van de commissie. 

 

Marije Stegenga 

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? 

Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan: 
 

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga 


