
   

 

Engelen, verschijningen uit de hemel. 
Een verkenning van verschijningen vanuit Bijbels- en persoonlijk perspectief 

 
In de Bijbelse verhalen komt het voor dat engelen aan mensen verschijnen. In het Nieuwe Testament 
beschrijven de vier evangelisten verschijningen van Jezus nadat Hij was gestorven. Ook nu zijn er 
mensen die een verschijning meemaken zoals dat in de Bijbel beschreven wordt, zowel van engelen 
als van Jezus. Mensen die het hebben meegemaakt, durven het vaak niet te vertellen uit angst voor 
de reacties van anderen, terwijl het voor henzelf een kostbaar en levensveranderende ervaring is. 
 
Berthilde van der Zwaag heeft voor haar afstuderen aan de theologische faculteit van Vrije 
Universiteit onderzoek gedaan naar deze hedendaagse ervaringen. Het gaat om de achtergrond van 
de ervaring, wat er op dat moment aan de hand is in het leven van mensen die het meemaken, hoe 
de verschijning er uit ziet en wat het voor hen betekent. Vervolgens kijkt ze naar de redelijkheid van 
de ervaring. Daarbij is de vraag aan de orde of deze ervaringen echt een contact met een andere 
werkelijkheid zijn geweest of dat dit de interpretatie is van hen die deze indrukwekkende ervaring 
gehad hebben. Wij zijn immers gebonden aan de beperkingen van het menszijn en het leven op deze 
wereld. Kan er dan een ontmoeting zijn met de geheel andere werkelijkheid? 
 
Berthilde was tot voor kort werkzaam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis, onlangs is ze 
gepensioneerd. Ze schreef de boeken ‘Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd’, ‘In 
het hart van de storm’ en ‘De dood nabij. Verhalen en gedachten op de grens van het leven.’ 
 
Datum : woensdag 16 november 

Plaats: Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur  

Kosten: collecte bij de uitgang 

Aanmelding of contact   naam contactpersoon, mailadres 

Leiding: Berthilde van der Zwaag 


