
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Dankdienst	
  voor	
  het	
  leven	
  van	
  
	
  
Arie	
  Jan	
  van	
  den	
  Hoorn	
  
	
  
dinsdag	
  2	
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  2020	
  
Petrakerk,	
  Veenendaal	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   	
  



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Voorganger:	
  Panc	
  Vermaat	
  
Organist:	
  Adrie	
  M.	
  Okker	
  
Uitvaartverzorger:	
  Peter	
  Mol	
  	
   	
  



	
  
	
  
	
  
Orgelspel	
  
	
  
Woord	
  van	
  welkom	
  
	
  
De	
  paaskaars	
  wordt	
  aangestoken	
  
door	
  Henk,	
  zoon	
  van	
  Arie	
  Jan	
  
	
  
Lied	
  868	
  –	
  Lof	
  zij	
  de	
  Heer,	
  de	
  almachtige	
  koning	
  der	
  ere	
  
Vers	
  1,	
  2	
  &	
  5	
  
	
  

Lof	
  zij	
  de	
  Heer,	
  de	
  almachtige	
  Koning	
  der	
  ere.	
  
Laat	
  ons	
  naar	
  hartelust	
  zingen	
  en	
  blij	
  musiceren.	
  
Komt	
  allen	
  saam,	
  psalmzingt	
  de	
  heilige	
  naam.	
  
Looft	
  al	
  wat	
  ademt	
  de	
  Here.	
  
	
  
Lof	
  zij	
  de	
  Heer,	
  Hij	
  omringt	
  met	
  Zijn	
  liefde	
  uw	
  leven.	
  
Heeft	
  u	
  in	
  't	
  licht,	
  als	
  op	
  adelaarsvleug'len	
  geheven.	
  
Hij	
  die	
  u	
  leidt,	
  zodat	
  uw	
  hart	
  zich	
  verblijdt,	
  
Hij	
  heeft	
  Zijn	
  woord	
  u	
  gegeven.	
  
	
  
Lof	
  zij	
  de	
  Heer,	
  met	
  de	
  heerlijkste	
  naam	
  van	
  Zijn	
  namen.	
  
Christenen	
  looft	
  Hem	
  met	
  Abrahams	
  kinderen	
  samen.	
  
Hart	
  wees	
  gerust,	
  Hij	
  is	
  uw	
  licht	
  en	
  uw	
  lust.	
  
Alles	
  wat	
  ademt	
  zegt:	
  Amen.	
  

	
  
Votum	
  &	
  groet	
  
	
  
De	
  kleinkinderen	
  rond	
  opa	
  Arie	
  
Lenneke,	
  Sanne,	
  Maaike,	
  Elske,	
  Anne,	
  Floor,	
  Janika	
  &	
  Jop	
   	
  



	
  
	
  
The	
  Father’s	
  Song	
  
een	
  lied	
  van	
  Matt	
  Redman,	
  gezongen	
  door	
  Rob	
  
	
  

I	
  have	
  heard	
  so	
  many	
  songs	
  
Listened	
  to	
  a	
  thousand	
  tongues	
  
But	
  there	
  is	
  one	
  that	
  sounds	
  above	
  them	
  all	
  
The	
  Father's	
  song,	
  the	
  Father's	
  love	
  
You	
  sung	
  it	
  over	
  me	
  
And	
  for	
  eternity	
  
It's	
  written	
  on	
  my	
  heart	
  
	
  
Heaven's	
  perfect	
  melody	
  
The	
  Creator's	
  symphony	
  
You	
  are	
  singing	
  over	
  me	
  the	
  Father's	
  song	
  
Heaven's	
  perfect	
  mystery	
  
The	
  King	
  of	
  Love	
  has	
  sent	
  for	
  me	
  
Now	
  You're	
  singing	
  over	
  me	
  the	
  Father's	
  song	
  

	
  
Gedachtenis	
  
geschreven	
  door	
  Peter	
  Paul,	
  uitgesproken	
  door	
  Rob	
  
	
  
Lied	
  836	
  –	
  O	
  Heer	
  die	
  onze	
  Vader	
  zijt	
  
Vers	
  1,	
  4	
  &	
  5	
  –	
  vers	
  3	
  (O	
  vrede	
  van	
  Tiberias)	
  zingen	
  we	
  straks	
  op	
  de	
  
begraafplaats.	
  
	
  

O	
  Heer	
  die	
  onze	
  Vader	
  zijt,	
  
Vergeef	
  ons	
  onze	
  schuld.	
  
Wijs	
  ons	
  de	
  weg	
  der	
  zaligheid,	
  
En	
  laat	
  ons	
  hart,	
  door	
  U	
  geleid,	
  
Met	
  liefde	
  zijn	
  vervuld.	
  

	
   	
  



	
  
	
  
O	
  vrede	
  van	
  Tiberias,	
  
O	
  heuvels	
  in	
  het	
  rond,	
  
Waar	
  Jezus	
  in	
  het	
  zachte	
  gras	
  
De	
  mensen	
  liefhad	
  en	
  genas,	
  
En	
  in	
  hun	
  midden	
  stond.	
  
	
  
Leg	
  Heer	
  uw	
  stille	
  dauw	
  van	
  rust	
  
Op	
  onze	
  duisternis.	
  
Neem	
  van	
  ons	
  hart	
  de	
  vrees,	
  de	
  lust,	
  
En	
  maak	
  ons	
  innerlijk	
  bewust	
  
Hoe	
  schoon	
  Uw	
  vrede	
  is.	
  
	
  
Dat	
  ons	
  geen	
  drift	
  en	
  pijn	
  verblindt,	
  
Geen	
  hartstocht	
  ons	
  verwart.	
  
Maak	
  Gij	
  ons	
  rein	
  en	
  welgezind,	
  
En	
  spreek	
  tot	
  ons	
  in	
  vuur	
  en	
  wind,	
  
O	
  stille	
  stem	
  in	
  't	
  hart.	
  

	
  
Herinnering	
  
door	
  Jan	
  Dirk,	
  zoon	
  van	
  Arie	
  Jan	
  
	
  
Schriftlezing:	
  Psalm	
  121	
  
door	
  Imke,	
  dochter	
  van	
  Arie	
  Jan	
  
	
  
How	
  Beautiful	
  Are	
  the	
  Feet	
  
uit	
  The	
  Young	
  Messiah	
  
	
  
Schriftlezing:	
  Genesis	
  32:	
  24-­‐32	
  
door	
  Imke,	
  dochter	
  van	
  Arie	
  Jan	
  
	
  
Verkondiging	
  
	
  
	
  



	
  
	
  
Orgelspel	
  
	
  
Dankgebed	
  
	
  
Lied	
  –	
  U	
  zij	
  de	
  glorie	
  
	
  

U	
  zij	
  de	
  glorie,	
  opgestane	
  Heer,	
  
U	
  zij	
  de	
  victorie	
  nu	
  en	
  immer	
  meer.	
  
Uit	
  een	
  blinkend	
  stromen	
  daalde	
  d'engel	
  af,	
  
Heeft	
  de	
  steen	
  genomen	
  van	
  't	
  verwonnen	
  graf.	
  
U	
  zij	
  de	
  glorie,	
  opgestane	
  Heer,	
  
U	
  zij	
  de	
  victorie,	
  nu	
  en	
  immermeer.	
  
	
  
Zie	
  Hem	
  verschijnen,	
  Jezus,	
  onze	
  Heer,	
  
Hij	
  brengt	
  al	
  de	
  zijnen	
  in	
  Zijn	
  armen	
  weer.	
  
Weest	
  dan,	
  volk	
  des	
  Heren,	
  blijde	
  en	
  welgezind	
  
En	
  zegt	
  telkenkere:	
  ‘Christus	
  overwint’.	
  
U	
  zij	
  de	
  glorie,	
  opgestane	
  Heer,	
  
U	
  zij	
  de	
  victorie,	
  nu	
  en	
  immermeer.	
  
	
  
Zou	
  ik	
  nog	
  vrezen,	
  nu	
  Hij	
  eeuwig	
  leeft,	
  
Die	
  mij	
  heeft	
  genezen,	
  die	
  mij	
  vrede	
  geeft.	
  
In	
  Zijn	
  goddelijk	
  wezen	
  is	
  mijn	
  glorie	
  groot,	
  
Niets	
  heb	
  ik	
  te	
  vrezen	
  in	
  leven	
  en	
  in	
  dood.	
  
U	
  zij	
  de	
  glorie,	
  opgestane	
  Heer,	
  
U	
  zij	
  de	
  victorie,	
  nu	
  en	
  immermeer.	
  

	
  
Zegen	
  
	
  
Praktische	
  mededelingen	
  	
  
	
   	
  



	
  
	
  
Bij	
  het	
  uitgaan	
  van	
  de	
  kerk	
  klinkt:	
  
Lied	
  416	
  –	
  Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
	
  

Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn,	
  
Jou	
  nabij	
  op	
  al	
  je	
  wegen	
  
Met	
  Zijn	
  raad	
  en	
  troost	
  en	
  zegen.	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn.	
  
	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
Bij	
  gevaar,	
  in	
  bange	
  tijden	
  
Over	
  jou	
  Zijn	
  vleugels	
  spreiden.	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
In	
  zijn	
  liefde	
  je	
  bewaren	
  
In	
  de	
  dood	
  je	
  leven	
  sparen.	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  
Tot	
  wij	
  weer	
  elkaar	
  ontmoeten	
  
In	
  Zijn	
  naam	
  elkaar	
  begroeten.	
  
Ga	
  met	
  God	
  en	
  Hij	
  zal	
  met	
  je	
  zijn	
  

	
  
Orgelspel	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


