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In een tuin



Witte Donderdag

Voorganger: Ds. Coby de Haan

Organist: Barbara Coster-Notenbomer
Zangers: Mirande van der Wilt, Ytsen Wielstra
Datum: Donderdag 1 april, 2021

Vanavond begint het Paasfeest
40 dagen hebben we ons hierop voorbereid.
Op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal centraal.
Jezus zat op een donderdagavond als deze, vlak voor zijn sterven, met zijn leerlingen
aan de Pesachmaaltijd. Tijdens deze maaltijd werd, al etende en drinkende, herdacht
de bevrijding uit de slavernij van Egypte.
Tijdens zo’n maaltijd geeft Jezus aan zijn leerlingen een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste door het breken en delen van brood en beker.
Wij vieren de Maaltijd van de Heer vanavond met matses (ongedesemd brood) en
druivensap. U kunt thuis dit meevieren, door voor de dienst ook matses en druivensap
klaar te zetten en tijdens de viering tegelijkertijd met ons te eten en te drinken. Zodat
we thuis en in de kerk in dit teken met elkaar in Christus verbonden zijn.
Daarna volgen we Jezus op zijn weg naar de tuin van Gethsemane.
-0-0-0-
Orgelspel: “O Lamm Gottes unschuldig”
Welkom
Moment van stilte
Ondertussen worden de kaarsen op de tafel aangestoken
Woorden van groet en bemoediging
Zingen: “Heer, laat mij schuilen in uw hoede”, Psalm 71:1
Inleiding op de diensten van de Paastijd: IN EEN TUIN
Lezing: Matteus 26: 26-29
Zingen: “Ik wil van God als van mijn Herder spreken”, Psalm 23: 1, 2
Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer
Zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen”, 91a: 1, 2
Een gebed bij de Maaltijd van de Heer
Woorden bij brood en beker

We eten de matses en drinken de druivesap
Luisteren naar “He shall feed his flock” uit de Messiah, part 1 air van Handel

We volgen Jezus verder op zijn weg: Bijbellezing Matthels 26: 36 — 46

Luisteren: Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.
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Om over na te denken: In de tuin van Getsemane
Zingen: “Blijf bij mij Heer”, 247: 1, 5
Gebed, afgewisseld met acclamatie: “Houd mij in leven”, 368d
De liturgische tafel wordt afgeruimd onder meditatief orgelspel
Avondgebed
Stilte

Collecten:

Eris 1 QR code voor beide collectes.
1¢ Vastenactie ZuidWest, 2° Kerk

Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken:

Voor Vastenactie ZuidWest: NL14 RABO 0395.1389.06
Tnv Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal,

Owv. Collecte Diaconie, 010421

Voor de Kerk: NL70 RABO 0395.1388.68
Tnv Protestantse Gemeente Veenendaal,
Ovv. Collecte ZW-Kerk, 010421

Aan deze dienst werken verder mee:

Ouderling van dienst: Karin de Jonge
Diaken van dienst Tineke Flier
Koster John Visser
Techniek Martijn Huibers
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Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Marieke Muijen

Organist: Barbara Coster-Notenbomer

Zangers: Jolanda Fennema, Johannes Groenewold
Lector: Brenda van de Vendel

Datum: Vrijdag 2 april, 2021

Vanavond laten we ons meevoeren naar die letterlijke en figuurlijke
buitenplaats: Golgota. Waar Jezus zijn missie op aarde volbrengt: getuigen
van de liefde van zijn Vader, die zich door niets laat begrenzen, ook niet door
de dood.

We lezen het lijdensverhaal uit het Johannesevangelie, omlijst door muziek en
zang. En horen dan ook hoe Josef uit Arimatea en Nikodemus het lichaam
van de gestorven Jezus verzorgen en het in een nieuw graf in een tuin, een
olijffgaard, leggen. Rusten zal het daar tot de eerste dag.

-0-0-0-
Muziek: L’introduzione uit: Die sieben Letzten worte unseres Erlésers am
Kreuze, J.Haydn (klarinettist Peter Koetsveld)
Stilte
Gebed
Zingen: “O liefde die verborgen zijt”, 561: 1, 4, 5
Lezing van het passieverhaal uit het evangelie naar Johannes:
Lezing: Johannes 18: 1-5
Muziek: Herman van Veen - Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
Wie heeft jou, net als ik,
te weinig lief gehad?
Lezing: Johannes 18: 6-11
Lezing: Johannes 18: 12-27

Muziek: E non fu il pianto suo - En zijn tranen waren niet (uit: Lagrime di San
Pietro, Orlando di Lasso)

En zijn tranen waren niet zoals een beek of riviertje

die in het warme seizoen wel eens opdrogen. Integendeel!
Hoewel de Koning des Hemels hem onmiddellijk

weer in genade opnam,

was er in het hele verdere leven van Petrus

geen nacht dat hij niet wakker werd,

als hij de haan hoorde roepen hoe slecht hij was

en hij nieuwe tranen stortte om zijn oude schuld.
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Lezing: Johannes 18: 28-40

Lezing: Johannes 19: 1-5

Lezing: Johannes 19: 6-16a
Muziek: Poulenc - Vinea mea electa

Mijn verkozen wijngaard,

ik heb je geplant:

waarom ben je in bitterheid verkeerd,
dat je mij kruisigde

en Barrabas vrijliet?

Ik heb je omhaagd

en de stenen uit je verwijderd

en een toren opgericht.

Lezing: Johannes 19: 16b-22
Muziek: Sela — Via Dolorosa

Lezing: Johannes 19: 23-27

Lezing: Johannes 19: 28-30

De Paaskaars wordt gedoofd
Stilte

Lezing: Johannes 19: 31-37
Zingen: “Nu valt de nacht”, 590: 1,2
Voorbeden
Beklag Gods met gezongen “Erbarm U” uit lied 585
Stilte
Muziek: By your cross (Suzanne Toolan)

Wij aanbidden u, Jezus Christus,
want door uw kruis hebt u de wereld verlost.

/ Gebed

Lezing: Johannes 19: 38-42 (Brenda)
Zingen: “Hoe slaapt Gij nu”, 590: 3, 4
De Paaskaars wordt de kerk uit gedragen.

Aan deze dienst werken verder mee:
Ouderling van dienst: Theo Scheffer

Diaken van dienst Alina Keijman
Koster Jannie Dijk
Techniek Kees Budding
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Paaswake

Voorganger: Ds. Coby de Haan

Organist: Ytsen Wielstra
Zangers: Guus en Jolanda Fennema
Datum: Zaterdag 3 april, 2021

We beginnen in stilte van Stille Zaterdag.
We zijn de afgelopen dagen Jezus gevolgd in de tuinen, waar hij heeft
geworsteld, gebeden, geleden, en waar hij is begraven.
Vandaag luisteren we in deze Paaswake dienst eerst naar schriftlezingen die
verhalen over de tuin, als het eerste begin en een nieuwe belofte.
We vieren de Paaswake niet in de nacht, maar op een vroeger moment, zeker
nu door de coronamaatregelen en de avondklok. Maar op de weg, waarin we
Jezus volgen, bevinden we ons nu in een donkere tijd. Het is nacht geworden.
Jezus is gestorven. Hij is begraven in de tuin van Arimathea. Het is stil
geworden. Is dit dan het einde?
Nee, de derde dag breekt aan, IN de nacht. De derde dag is de tijd van de
vervulling en het nieuwe begin.
We vieren op de derde dag Pasen. God brengt licht in de nacht.
De mens, door lijden en sterven heen, is geroepen om te leven.
Een belofte voor ons allen.
In deze dienst zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We
ontsteken licht in de nacht.
U kunt ook thuis meedoen door alvast een kaars klaar te zetten. Op het
moment dat we in de kerk de kaarsen aansteken, wordt u ook uitgenodigd om
uw kaars thuis aan te steken.

-0-0-0-

Stilte
Gedicht: WONDER

Muziek: Sonate VI: Consummatum est (Het is volbracht) uit: Die sieben
Letzten worte unseres Erlosers am Kreuze, J.Haydn (klarinettist Peter
Koetsveld)

Welkom en inleiding op de lezingen “IN EEN TUIN”
Eerste lezing: Genesis 2: 8-10a en 15
Tweede lezing Genesis 3:1-7, 17-19 en 22-23.
Derde lezing: Jesaja 32: 15b-20
Vierde lezing: Openbaringen 22: 1-3a

Zingen: “In de bloembol is de krokus”, 982: 1,2,3

Een nieuw begin



De nieuwe Paaskaars wordt al brandend binnengebracht

Muziek: “Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft
(uit oratorium ‘Als de graankorrel sterft”, Bundel Zangen van zoeken en zien -
Marijke de Bruijne.

Aansteken van kaarsen in de kerk en thuis

Predikant: De Heer is opgestaan!

ALLEN: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Zingen: “O vlam van Pasen steek ons aan!”, 637: 1, 4
Lezing van het Paasevangelie: Marcus 16: 1-6a

Zingen: “Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt”, 632: 1, 2

Gedenken van de doopbelofte
Diaken schenkt water in het doopvont

Zingen: “De steppe zal bloeien”, 608: 1, 3
Dankgebed
Zegen

Aan deze dienst werken verder mee:

Ouderling van dienst: Berry Veenhof
Diaken van dienst Harriétte Notenbomer
Koster Adri Cardol

Techniek Hans Verhoef
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Paasmorgen

Voorganger:
Organist:
Zangers:
Datum:

Ds. Marieke Muijen

Adrie M. Okker

Mirande van der Wilt, Arend Vleeming
Zondag 4 april, 2021

Vandaag is het Pasen! Het verhaal in de tuin gaat verder, opnieuw uit het
Johannesevangelie. De tuin waar de stilte heerste, waar de dood was, daar
wordt Maria bij haar naam geroepen door de Opgestane. De graftuin wordt op
nooit gedachte wijze een tuin van leven en van bloei!

Orgelspel

-0-0-0-

Welkom en mededelingen.

- VOORBEREIDING -

Aanvangslied: “De Heer is waarlijk opgestaan” (Hanna Lam/Wim ter Burg)
Groet en bemoediging
Paasboodschap door Maud en Lena

Inleiding

Lied: “Het leven krijgt weer kleur”

Gebed

Lied: “Christus onze Heer, verrees”, 624: 1

Kindermoment

- DIENST VAN HET WOORD -

Lezingen: Genesis 2: 4 — 8, Johannes 20: 1 — 18
Muziek: “Walking in a garden”

Overdenking

Antwoordlied: “Groen ontluikt de aarde”, 625

Gebeden

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN -

Slotlied: “U zij de glorie”

Zegen
Orgelspel



Collecten:

Eris 1 QR code voor beide collectes.
1¢ Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika, 2¢ Kerk

Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken:

Voor Kansarme kinderen in Zuid-Afrika: NL14 RABO 0395.1389.06
Tnv Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal,

Ovv. Collecte Diaconie, 040421

Voor de Kerk: NL70 RABO 0395.1388.68
Tnv Protestantse Gemeente Veenendaal,
Ovv. Collecte ZW-Kerk, 040421

Aan deze dienst werken verder mee:
Ouderling van dienst: Brenda van de Vendel

Diaken van dienst Martin Mentink
Koster Gerrit Hagelstein
Techniek Wim Schut
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