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As woensdag

 

Luisteren naar Nielson “Het is goed” 

Moment van stilte, de kaarsen worden aangestoken 

We gaan staan 
Voorganger:  Richten wij ons op de bron van leven: 
ALLEN:           NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS 

VERTROUWEN! 
Voorganger:  Vragen wij om Gos nabijheid 
ALLEN:           WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN! 

We gaan weer zitten  

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Moment van stilte 

Psalmgebed 

Lezing: Psalm 51: 3, 12-14 (Naardense vertaling) 

Zingen: “Schep in mij God”, Psalm 51: 5 

Toelichting: Alles komt goed?!  

Persoonlijke vraag: Wat wil jij graag dat goed komt … Geloof jij dat het goed 
komt? 

Moment van stilte 

 

Meditatief orgelmuziek: “Adagio” – G.F. Händel 

Tekst: “Waar haal je het vuur vandaan” 

Uitdelen van de askruisjes terwijl we luisteren naar “Adagio” uit het Triple 
Concerto BWV 1044 J.S. Bach.  

Gebeden – Gebed van Franciscus van Assisi 

Afsluitend woord 

Zegen door het zingen van “Zegen ons Algoede”, 415: 1, 2, 3 

 
 
 


