
 
Eeuwigheidszondag 

 

Orgel en klarinet: “Le Premiére Gnossienne”, Erik Satie 

Welkom en mededelingen 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING - 
We gaan staan 

Zingen: “Zing mijn ziel”, Psalm 146: 1, 5 

Aansteken van de kaarsen door het zondagskind in een moment van stilte 

 Woorden van bemoediging en gebed 
 V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 V:  Hij is voor ons een barmhartige Vader 
 A:  ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHGEID. 
 V:  Zo vragen wij God: 
 A:   WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN 
We gaan zitten  

Zingen: “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, 601: 1, 2, 3 

- DIENST VAN HET WOORD - 
Gebed 

Moment met de kinderen 
Lied met de kinderen: “Met de engelen mee op reis”, 964: 1 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Bijbellezing: Matteus 5: 3 – 10, De zaligsprekingen 

Zingen: “Dag der dagen”, 775: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Overweging: Op weg in het Licht 

Zingen:  “Bron van liefde”, 793: 1, 3. 
Kinderen komen terug in de dienst 

- NOEMEN VAN DE NAMEN – 
We gedenken vanmorgen gemeenteleden die overleden zijn. 

V. We noemen hier de namen van wie gestorven zijn …  

Zingen: “Christus lux mundi”, 921 

Wij gedenken, deel 1. 
Arien Groot     80 jaar 
Tody Hoogenhout-Vijselaar   94 jaar 
Barteld Rijskamp    83 jaar 



Gerrit Johan Bosch    78 jaar 
Dieuwke van Weijen-Wiersma  86 jaar 
Sieme Niks    77 jaar 
Jacobus Johannis Broere  90 jaar 
Hendrika Johanna van Schaik-Bulsink 67 jaar 
Johanna Gerritsen-Albers   99 jaar 
Wilhelmina Christina van den Broek 79 jaar 
Dirkje Heikamp     88 jaar 
Metje Slagman - de Bie   91 jaar 
Willem Frederik Spies   88 jaar 
Gerharda van der Sluis - ten Bolscher 73 jaar 
Zwaantina Niks - Kremers  74 jaar 
Maria Cornelia Winter   87 jaar 
Gerrit Stolk     80 jaar 
Afke van Wieren    76 jaar 

Luisteren: “Christus lux mundi”, 921 instrumentaal 

Wij gedenken, deel 2 
Alberta van Wijk - Bove   57 jaar 
Gerritje Sophia Davelaar - Valkenburg 83 jaar 
Erna Verschoor - van der Schaar 89 jaar 
Leung Kin Chung   78 jaar 
Hendrik Johannes Timmer  58 jaar 
Jan Gerrit de Kluijver    67 jaar 
Heiny van den Bosch-Versteeg  92 jaar 
Hendrika Cornelia van de Craats  76 jaar 
Trijntje Soepboer - Bos    79 jaar 
Adriaan Marten Okker   83 jaar 
Martina Adriana van Bokkum - Poot  75 jaar 
Elly IJbeltje Scherpenhuijzen - Kruijthof  88 jaar 
Jacoba Cornelia Anbeek - Slotboom  90 jaar 
Adriana van Dijk - Burghout  79 jaar 
Wilhelmina van Wijk - de Jong   81 jaar 
Gerardus Jacobus van Huffel   78 jaar 
Albert Timmer     92 jaar 
Antje Keizer - Bouwman  83 jaar 

Zingen: “Christus lux mundi”, 921 

V. Vol herinnering zijn onze gedachten, …  

Zingen: “Christus lux mundi”, 921 

We  steken een kaars aan voor hen, die hier niet zijn genoemd, maar aan wie 
wij zelf op een moment als deze denken. 

Stilte 

We steken een kaars aan voor: 



• mensen, voor kinderen, die omgekomen zijn door oorlogsgeweld, door 
ander geweld. 

• voor hen, die terwijl ze op de vlucht  waren,  op zoek naar een beter 
leven, omgekomen zijn op land of verdronken in zee.  

o voor mensen, kinderen die omkwamen bij natuurrampen, 
o voor hen, die omkwamen door de honger 

Luisteren: “De mensen die we missen”, Sela door Hans Kroon 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
Gebeden 

dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
gezamenlijk bidden we het “Onze Vader”, NBV’21 

Collectemoment en eventuele pastorale afkondigingen 

We gaan staan 
Zingen: “Heer, geef mij vleugels”, 798: 1, 4, 5 
Zegen 

Orgelspel 

 

Aansteken van een kaarsje 

U krijgt nu, aan het eind van de dienst, de gelegenheid, als u dat wilt, om een 
kaarsje aan te steken voor iemand die u lief was, die u moet missen. 

We gaan zingend de kerk uit met: “Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur”, 598: 

We willen u vragen, als u niet (meer) zingt, in stilte de kerk te verlaten. U kunt 
met elkaar in gesprek tijdens de koffie/thee in de hal en de ontmoetingsruimte. 
Er zijn ouderlingen/contactpersonen aanwezig met wie u kunt napraten als u 
daar behoefte aan hebt.   

 
Tekst bij het bloemstuk 
Het thema “ Op weg in het Licht” wordt verbeeld door het blad en de bloemen 
aan de voet van de kandelaar, die van donker naar licht verlopen. Ook de 
stenen en het blad op tafel verwijzen hier naar. 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
Collecten: 

 
1e Pastoraat PKN 

2e Kerk 

 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

Natuurlijk kunt u ook 
zelf overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie: Kerk: 
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: Pastoraat PKN, 201122 Collecte ZW-Kerk, 201122 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst   Roselie Minderhoud 
Diaken van dienst   Tineke Flier 
Zondagskind  Sem Hanekamp 
Kindernevendienst  Sabine Hanekamp, Jolanda van de Pest 
Oppas  Anita Simons 
Lector  Rene Haverdings 
Ontvangst  Ditty Huibers 
Koster      Arend Flier 
Techniek      Kees Budding 
Orde van Dienst   Adri Cardol 
Bloemschikking  Sjimmie Vernooij, Tanny van Luijk, Lia van 

Berkel 
 


