
 

Eredienst 
 

Kerstoratorium Appelbloesem 
Welkom en mededelingen 

We gaan staan 
Zingen: “Zal er ooit een dag van vrede”, 462: 1,2,3,4 (cantorij),5,6  
De tafelkaarsen worden aangestoken door het zondagskind 

Moment van stilte 

Opening 
V:  Gezegend bent U , God 
        Koning van de wereld 
        U die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 
A:    ZEGEN ONS MET UW LICHT.  
V:   in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
A:    AMEN 

We gaan zitten 

Kinderen gaan naar de KND 

Inleiding op het kerstoratorium Als appelbloesem in de winter 

Proloog 
Lezing: Jesaja 9: 1-6 NBV ’21 

Cantorij en allen: “Vrede, vrede”   
 
De herders 

Lezing: Lukas 2: 

Herders brachten de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 
De engel zei tegen hen: Wees niet bang. Ik kom goed nieuws brengen. 
Vandaag is jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Eer aan God 
in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. 

Zingen: “Vrede, vrede”, Cantorij en allen 

Korte stilte 

Solo: “Aarde in haar winterbaan”, couplet 1 

Stem: Blijf niet aan vroeger denken 

Cantorij: “Er is voedsel, overdaad”, couplet 2 

Stem: Angst die onderhuids blijft 



Cantorij en allen: “Weggeborgen, weg van licht”, couplet 3 en 4 

Stem: de zieners en de zoekers 

Cantorij en allen: “In de harten van mensen”, 1 cantorij, 2,3,4 allen  
 
De geboorte 

Lezing: Matteus 1: 

In vervulling ging wat de profeet Jesaja is gezegd: De maagd zal zwanger 
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat in 
onze taal betekent: “God met ons” 

Cantorij: “Als appelbloesem in de winter”  

Stem: Iets nieuws  

Solisten: “Als zij geboren wordt”    

Cantorij: “Als appelbloesem in de winter”   

Cantorij en allen: “Wit en stil”: 1,2 allen, 3 cantorij, 4 allen   

Stem: Vrede op aarde, vrede om je heen 

Cantorij: “Hart van de hemel”  

Stem:  Als appelbloesem 

Cantorij en allen: “Aan onszelf teruggeven”: 1 cantorij; 2,3,4 allen  
 
De komst van de wijzen 

Lezing lector:  Numeri 24: 17a tot en met “scepter uit Israel” en  
 Psalm 72: 12-15  

Samenzang: “Zij die op de sterren reizen”:  
 1 allen; 2 vrouwen; 3 allen; 4 mannen; 5 allen 

Cantorij en solo: “Dat verlangen” 

Cantorij en allen: “Dat verlangen dat maar blijft”  
 
Epiloog 

Stem: Wij zieners en zoekers 

Cantorij en allen: “Nacht zonder uren, wieg van de tijd”  

Stem: Iets nieuws is begonnen  

Cantorij en allen: “Als bloesem in de winter”  / “Vrede, vrede”  
 
Gebeden 

Aandacht voor de collecte 
Kinderen terug uit de KND 

We gaan staan 
Slotlied: “Er is een roos ontloken”, 473: 1, 2, 3  

Zegen 
V: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen 
Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven 



Voor wie roepen om vrede, dromen van gerechtigheid 
Voor wie wachten in vertrouwen, dat de liefde het kwaad zal 
overwinnen. 
Het Licht van God gaat over u en jou op 

A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
AMEN. 

  



 

 
Bij voorkeur Geven 

met de PGV app 

 

 

 
Collecten: 
1e Diaconie 

2e Kerk 

Voor: Diaconie: Kerk: 

Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: ZW-Diaconie 291224 Collecte ZW-Kerk, 291224 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst   Margreet Hagelstein 
Diaken van dienst   Evelien Veenhof 
Lector  Maartje Visser 
Zondagskinderen  Felice van Doorn en Britt van Egdom 
Kindernevendienst  Karin de Jonge en Gerda van Kampen 
Oppas  Wytske Bruinsma 
Ontvangst  Ditty Huibers 
Koffieteam  Harriet Pottjewijd en Nynke de Boer 
Koster     Kees en Loes Visser 
BHV  Reiny Bleijenberg 
Techniek  Martijn en Jurre Huibers 
Orde van Dienst   Adri Cardol 
 


