
 
Kerstmorgen 

 

 
Zingen:  

- “Vanwaar zijt Gij Gekomen”, 494: 1 Allen, 2 Cantorij, 3 allen 
- “Go, tell it on the mountain”, 484: 1, 2, 3 

Welkom en mededelingen 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING - 
Aansteken van de kaarsen, met gedichtje, 
door het zondagskind 

Zingen: “Een ster ging op uit Israël”, 496: 1, 3 

We gaan staan 

 Groet en bemoediging: 
 V  Onze hulp is in de naam van Heer, 
 A  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V  Hij heeft ons gezocht en gezien 
 A  ALS DE OPGAANDE ZON AAN DE HEMEL. 
 V  Hij wil met ons zijn; 
 A  ALS VREDE VOOR NU EN VOOR EEUWIG.  AMEN.  
We gaan zitten  
Zingen: “Als een ster in lichte luister”, 501: 1, 2 Cantorij, 3, 4 allen) 

Waarover gaat de dienst? 

Kyriegebed afgewisseld met gezongen acclamatie: “Kind ons geboren, zoon 
ons gegeven”, 491. 

Zingen Gloria: “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde”, 477: 4, 5 

- DIENST VAN HET WOORD - 
Gebed 

Zingen: “De wijzen, de wijzen”, 520: 1, 5, 6 

Advent project: Ik kan niet wachten! – Wijze mannen verwachten de nieuwe 
koning. 
Zingen projectlied: “Kom als kind in onze nacht” 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Kind in de kribbe, zo klein en teer, 
Gekomen als mens is onze Heer. 
Kniel in aanbidding voor Hem neer. 



Lezing: Matteüs 1: 18 – 25 

Zingen: “Betlehem, o uitverkoren”, 498: 1, 4 

Vervolg lezing: Matteüs 2: 1 – 11  

Zingen: “Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God”, 
98D 

Preek: Vrienden en vreemden knielen voor het Kind in de kribbe. 

Zingen: “Heden zult gij zijn glorie aanschouwen”, 490: Cantorij en Allen 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.  

Gebeden:  
- Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met gezongen acclamatie: “Heer, 

onze Heer, ontferm U over ons”, 367b, stilte, Onze Vader (NBV 21) 

Collectemoment 

We gaan staan 
 Zingen: “Hoor de engelen zingen de eer”, 481: 1, 3 
 Zending en zegen, besloten met gezongen AMEN 
 Zingen: “Ere zij God” 

 
Eén ster maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem maakt de dag minder stil. 

Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot het begin van een lied. 

Eén kind het begin van een toekomst. 
 

Jacqueline Roelofs-van der Linden 
 

 

Tekst bij de bloemschikking 
“Ik kan niet wachten!” is het thema van de kindernevendienst in advent. We 
wachten op de geboorte van Jezus. Nu is het wachten voorbij, gesymboliseerd 
door de uitgekomen witte amaryllissen. Vandaag horen we over wijze mannen 
die ook een nieuwe koning verwachten. 
 



 

 

 

 

 
Collecten: 

 
1e Kinderen in de Knel 

2e Kerk 

 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

Natuurlijk kunt u ook 
zelf overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie: Kerk: 
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: Kinderen in de Knel, 251222 Collecte ZW-Kerk, 251222 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst   Gert Landzaat 

Diaken van dienst   Jolanda van de Pest 

Zondagskind  Koen Muller 

Kindernevendienst  Erika Muller, Anouk van Soest 

Oppas  Anita Simons, Maud van de Pest 

Lector  Maartje Visser 

Ontvangst  Evelien Veenhof 

Koster      Meindert Bolt 

Techniek      Hans Verhoef 

Orde van Dienst   Adri Cardol 

 


