Stille week 2026 vy

Zoveel trouw



Thema voor de Vespers: Onderweg met Jezus: zien, horen en aanraken

Maandag 30 maart d‘”\ Protestantse Gemeente
Veenendaal

Voorganger:  Aletta van de Lagemaat v

Ouderling: Peter Pottjewijd

Organist: Ytsen Wielstra

Techniek: Kees Budding en Johannes Groenewold

Thema: (Wij worden ge)ZIEN

In stilte komen we binnen
Meditatief orgelspel Helmut Walcha: Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen
Openingstekst

V: Onze hulp is in de Naam van Heer,

A: DIE GEMAAKT HEEFT HEMEL EN AARDE.

V: Nu de avond valt ontvonkt de vlam van Uw nabijheid

Een vuurkolom het duister door en van de nieuwe dag ons teken
Laat Uw licht ons leiden.

Zingen: ‘Ubi caritas’, 568a
Zingen: ‘In de veelheid van geluiden’, 283: 1, 2, 4
Psalmgebed:

Lezen: Psalm 11

Zingen: ‘Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?’, Psalm 13:1, 3
Inleiding op het thema/lezing

Lezing Oude Testament: Exodus 34: 28-35
Evangelielezing: Lucas 9:28-36
Moment van inkeer en verstilling
Zingen: lied 545: 1,2,4,5

Gebeden
Voorbede
Stil gebed
Gebed van de dag
Onze Vader (tekst NBV 21)
We gaan staan
Zegenbede
V: Laat uw licht ons leiden
A:  WEES ONZE VREDE
V: Laat uw aangezicht over ons opgaan
als de zon,
A:  WEES ONZE VREDE
V: Zegen ons en wie ons na staan met
het licht van uw ogen
V: Laat uw licht ons leiden,
A:  WEES ONZE VREDE
A:  AMEN

We gaan nog even zitten en luisteren: Cor Kee: Ik wil mij gaan vertroosten

In stilte verlaten we de kerk
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Dinsdag 31 maart

Voorganger:  Agatha van Ginkel AW, protestantse Gemeente
Ouderling: Carla van Maasakkers W W Veenendaal

Organist: Guus Fennema

Techniek: Theo en Stephan Zaaijer

Thema: Wij worden gehoord
In stilte komen we binnen

Meditatief orgelspel Koraalbewerking lied 586 'Zie de mens die in zijn lijden’,
Chiel Jan van Hofwegen

Openingstekst:
V: Onze hulp is in de Naam van Heer,
A: DIE GEMAAKT HEEFT HEMEL EN AARDE.
V: Nu de avond valt ontvonkt de vlam van Uw nabijheid
Een vuurkolom het duister door en van de nieuwe dag ons teken
Laat Uw licht ons leiden.
Zingen: ‘Ubi caritas’, 568a
Zingen: ‘O grote God die liefde zijt’, 838: 1, 4
Psalmgebed:
Lezen: Psalm 40: 2-4
Zingen: ‘Zalig de man die op de Heer vertrouwt’, Psalm 40: 2
Lezen: Psalm 40: 12-14
Zingen: ‘Laat wie uw heil beminnen hier en nu’, Psalm 40: 7

Inleiding op het thema:
Lezing Oude Testament: Jesaja 50 vers 4, 5 en 10
Evangelielezing: Marcus 10 vers 46-52

Moment van inkeer en verstilling

Zingen: ‘De dag door uwe gunst ontvangen: 248: 1, 2, 3, 4
Gebeden

Voorbede

Stil gebed

Gebed van de dag



Onze Vader (tekst NBV 21)
We gaan staan
Zegenbede (staande)
:  Laat uw licht ons leiden
WEES ONZE VREDE
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
WEES ONZE VREDE
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen
Laat uw licht ons leiden,
WEES ONZE VREDE
AMEN
We gaan nog even zitten en luisteren: Orgelkoraal 'O grote God die liefde zijt',
Jaap Nieuwenhuijse

In stilte verlaten we de kerk.

EESISESES



Woensdag 1 april 2026

Voorganger:  Jacobien Engel & W protestantse Gemeente
Ouderling: Anneke Geerken W W Veenendaal

Organist: Barbara Coster-Notenbomer

Techniek: Martin van Rikxoort en Adri Cardol

Thema: Wij worden (aan)geraakt
In stilte komen we binnen

Meditatief orgelspel Buxtehude: koraal partita Auf meinen lieben Gott

Openingstekst:
V: Onze hulp is in de Naam van Heer,
A: DIE GEMAAKT HEEFT HEMEL EN AARDE.
V: Nu de avond valt ontvonkt de vlam van Uw nabijheid
Een vuurkolom het duister door en van de nieuwe dag ons teken
Laat Uw licht ons leiden.
Zingen: Ubi caritas lied 568a

Zingen: ‘De dag gaat nu bij ons vandaan’, 258: 1, 2, 3

Psalmgebed:
Lezen: Psalm 139:1-6
Zingen: ‘Waar zou ik vluchten voor uw Geest’, Psalm 139: 3
Lezen: Psalm 139: 23 en 24
Zingen: 'Gij hebt mij immers zelf gemaakt’, Psalm 139: 7, 14

Inleiding op het thema:
Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 4-8 en 11-13a
Evangelielezing: Marcus 5:24-34

Moment van inkeer en verstilling
Zingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’, 695: 1, 2, 5

Gebeden
Voorbede
Stil gebed
Gebed van de dag
Onze Vader (tekst NBV 21)
We gaan staan
Zegenbede
: Laat uw licht ons leiden
WEES ONZE VREDE
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
WEES ONZE VREDE
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen
Laat uw licht ons leiden,
WEES ONZE VREDE
AMEN
We gaan nog even zitten en luisteren: Buxtehude: koraal partita Auf meinen
lieben Gott

In stilte verlaten we de kerk.

PESISESES



Witte Donderdag met Maaltijd van de Heer, 2 april 2026

Voorganger: ds. Coby de Haan
Organist: Barbara Coster-Notenbomer

Mmv: Cantorij 0.l.v. Guus Fennema “*‘“"j"‘gz“;}":f“”’f"

Orgelspel: O Lamm Gottes unschuldig van Johann Sebastian Bach (1685-
1750)

Welkom
Zingen: “Blijf bij ons, Jezus, onze Heer”, 240 : 1, 2 cantorij; 4, 5 allen

We gaan staan
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A:  TROUW TOT IN EEUWIGHEID
V: Hij bergt ons in zijn liefde
A: EEN LIEFDE STERKER DAN DE DOOD
We gaan weer zitten

Psalmgebed:
Lezen: Psalm 116: 1-4
Zingen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’, Psalm 116: 3, 4
Lezen: Psalm 116: 9-12
Zingen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’, Psalm 116: 6

Kyriegebed: litanie “God van ons leven, open ons hart”, 300b: cantorij; ‘Heer
ontferm u!’ allen

Bijbellezing: Johannes 14: 15- 21 en 27-31- de nalatenschap van Jezus
Overweging

Zingen: “Hij onthaalde ons aan tafel”, 567 : 1, 2, 3, 4,5, 6,7

Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer

We vieren vanavond de maaltijd met matses, ongedesemd brood en
druivensap.

Zingen: “Voordat ik kan ontvangen”, 400: 1 cantorij, 2, 3, 4, 5 allen
Gebed

Gezongen tafelgebed: “Die wij kennen als een Vader®, 403d

Uitnodiging om in een kring te komen staan in het koor en in de kerk

Viering brood en wijn in een kring
Breken van het brood
Wij breken hier het brood, het verbindt ons met het lichaam van Christus
“Brood uit de hemel”
Zingen: “Als ik in deze stille tijd”, 393: 1 en 2
We delen en eten — in stilte

Zegenen van de beker,
Dit is de vrucht van de wijnstok. We danken God.
Het verbindt ons met het bloed van Christus.
“Wijn van het Koninkrijk”




Zingen: ‘Als ik in deze stille tijd’, 393: 3
We delen en drinken
Onder het delen en drinken zingen we ‘Ubi Caritas’, 568a

Afsluiting kringviering:_Gezamenlijk gebed van het Onze Vader NBV21
Onze Vader in de hemel,
Laat Uw naam geheiligd worden,
Laat Uw koninkrijk komen,
Laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in

eeuwigheid.
Amen
ledereen gaat terug naar eigen zitplaats
HET VERHAAL GAAT VERDER......
Trouw ...

In stilte wordt de tafel leeggeruimd

We gaan nu de tafel afruimen. De kale tafel symboliseert de ontluistering van
Jezus, hoe hij naakt achter blijft, zijn kleren, al zijn waarde aflegt, niets moois,
niets heerlijks is er meer aan hem. Dat is de weg die hij gaat.

Woorden ter afsluiting
Luthers avondgebed - cantorij
We verlaten in stilte de kerk

Aan de dienst van deze Witte Donderdag werkten mee:

Ouderling van dienst Berry Veenhof

Diaken van dienst Evelien Veenhof

Lector Harry Noorda

Ontvangst Lianne Huibers

Koster Jannie Dijk

BHV Reiny Bleijenberg

Techniek Wim Schut en Wim Schokker
Orde van Dienst Adri Cardol



Goede Vrijdag, 3 april 2026 t

Voorganger: ds. Loeki van der Laan - *%0

fate . Wijkgemeente A}
Organist: ~ Ytsen Wielstra S Waci '
M.m.v. Vocaal Ensemble (VE) ZuidWest

o.l.v. Guus Fennema

De dienst begint vanuit de stilte en eindigt weer met stilte.
In deze Goede Vrijdagdienst lezen we samen de zeven Kruiswoorden.
We volgen de lezingen en liederen zonder verdere aankondiging.

De 7 kruiswoorden

é : Vergeving.
g - Hemelse heerlijkheid.

Aan elkaar gegeven zijn.
Verlatenheid, maar toch vertrouwen.
Dorst naar levend water.
Volbrengen wat Hij deed.

Overgave.
Stilte
VE: “Adoramus te, Christe”, Quirino Gasparini (1721-1778)
Bemoediging

Psalmgebed met psalm 22
Zingen: “Wees Gij mijn toevlucht”, 263

Gebed op Goede Vrijdag
Zingen: “Laat onder u de gezindheid zijn”, 160b (voorzang: VE, refrein: allen)

Zeven woorden in de nacht
Zeven laatste woorden,
zeven uitspraken van Jezus op het kruis,
zeven zinnen uit verschillende evangelién,
zeven woorden om vandaag bij te bezinnen.

Lezen: Lucas 23:34 / motet Gerrit Baas
34 Jezus zei:
zingen VE: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Gedachten bij het eerste kruiswoord
Zingen: ‘Zie de mens die in zijn lilden’, 586

Lezen: Lucas 23:39-43



Gedachten bij het tweede kruiswoord
Zingen: ‘O liefde die verborgen zijt’, 561: 1,4,5

Lezen: Johannes 19:26 en27
Gedachten bij het derde kruiswoord
Zingen: ‘Licht voor de wereld’, 587:1,5

Lezen: Marcus 15:33 t/m 35
Gedachten bij het vierde kruiswoord
Zingen: ‘Niets droeg hem meer’, 579: 1 VE; 2 en 3, 4 allen

Lezen: Johannes 19:28 en 29
Gedachten bij het vijfde kruiswoord
Orgelmuziek: ‘Da Jesus an dem Kreuze stund’, Johann Sebastiaan Bach

Lezen: Johannes 19:30
Gedachten bij het zesde kruiswoord
Zingen: ‘Nu valt de nacht’, 590: 1 allen, 2 VE

Lezen: Lucas 23:44-46 / motet Gerrit Baas
44-45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat
de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde
het voorhangsel van de tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide
stem:
Zingen VE: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’
Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.
Gedachten bij het zevende kruiswoord
Zingen: ‘Nu valt de nacht’, 590:4

Kruismeditatie ‘U hebt uw aarde aan ons toevertrouwd’ - Jaap Zijlstra
Meditatief orgelspel: ‘Lento’, Leon Bdellmann

Omdat Jezus stierf op Goede Vrijdag, die nacht waarin geen licht meer schijnt,
doven wij symbolisch de Paaskaars.

De paaskaars wordt gedoofd

In stilte wordt de paaskaars de kerk uitgedragen door de diaken

Stilte
Vocaal Ensemble: Ave Verum Corpus, W.A. Mozart (KV 618)

We gaan in stilte de kerk uit

Aan de dienst van deze Goede Vrijdag werkten mee:

Ouderling van dienst Erik Slagman

Diaken van dienst Dick Rovers

Lector Maartje Visser, Inez McCabe, Adri Cardol
Ontvangst Marianne Huibers

Koster Gerrit Hagelstein

BHV Gerrit Hagelstein

Techniek Martin van Rikxoort en Michael van Egdom
Orde van Dienst Adri Cardol

Wees welkom in de Paaswake 4 april om 22.00 uur
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Paaswake, zaterdag 4 april 2026

Voorganger: ds. Coby de Haan N Rcaemesnts
Organist: Guus Fennema et Y
Klarinet: Dick Rovers

We beginnen in de stilte van Stille Zaterdag.

We zijn de afgelopen dagen Jezus gevolgd bij zijn laatste maaltijd, zijn lijden
en sterven. Vandaag komen we samen in de Paaswake.

Jezus is gestorven. We zijn stil geworden in deze donkere tijd. Verdriet, leegte
is er. Maar ook is er rust gekomen, of niet? Is dit dan het einde?

De derde dag breekt aan, IN de nacht. De derde dag is de tijd van de
vervulling en het nieuwe begin.

We vieren op de derde dag Pasen. God brengt licht in de nacht.

De mens, door lijden en sterven heen, is geroepen om te leven.

Een belofte voor ons allen.

In deze dienst zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We
ontsteken licht in de nacht.

Stilte

Openingstekst

Instrumentaal: ‘Prayer’ — Kinan Azmeh
Gebed

De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Antwoord: Dit is de nacht waarin God het licht maakte, het leven schiep,
het duister een grens stelde.

Lezing: Genesis 1: 1-5 - lector
Zingen: ‘Licht van mijn stad’, 601: 2

De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Antwoord: Dit is de nacht dat God Israél bevrijdde uit Egypte, het
doodsland.

Lezing: Exodus 14: 21-23 en 26-30a — lector
Zingen: ‘De vloed van véor de tijd’ (tekst 603, melodie Rinus den Arend)

Stilte

Lezing: Jesaja 55: 1-12

Zingen: ‘Groen ontluikt de aarde’, 625: 1, 2, 3

Stilte

Binnenbrengen van de nieuwe brandende Paaskaars

Zingen: “Licht van Christus!”, 594, voorzang cantor, allen herhalen
Licht ontsteken - kerkgangers geven elkaar het licht door

Zingen: “Licht ontloken aan het donker”, 600: 1, 2, 3,4, 5

Antipendia en stola worden binnengebracht
We gaan zitten en we doven onze kaarsjes
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De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Antwoord: Dit is de nacht, waarin de Heer is opgestaan uit de dood. Hij gaf
ons een nieuw begin, een belofte en opdracht voor ons allen.

We gaan staan
Lezing Paasevangelie: Lukas 24: 1-10
Voorganger: De Heer is opgestaan!
ALLEN: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
We gaan zitten

Zingen: “Zing ten hemel toe”, 645: 1,2 en 4

Doopgedachtenis
Gedenken van de doopbelofte
Diaken schenkt water in het doopvont

Lezing: Romeinen 6: 3-5

Je wordt uitgenodigd om naar voren te komen en je doop te gedenken door
een kruisteken met water op je voorhoofd

Bij doopgedachtenis:
Zingen: “In U zijn wij begrepen”, 351
Muziek: ‘Gnossienne 1” — Erik Satie
Dankgebed
We gaan staan
Zingen: “Wij komen als geroepen”, 612 : 1,2,3
Zegen
V: Licht en leven wens ik je toe. Vrede wens ik je toe
Moge God je behoeden en leiden door de duisternis
van nacht en dood naar een stralende toekomst.
A:  AMEN

Orgelspel: "De Heer is waarlijk opgestaan”, bewerkingen lied 635, Bernard
Bartelink

Aan de dienst van deze Paaswake werkten mee:

Ouderling van dienst Margreet Hagelstein

Diaken van dienst Alina Keijman

Lector Willemien Meijnen, Adri Cardol
Ontvangst Marga Ubing

Koster George Kraan

BHV Martie Thomassen

Techniek Martijn en Jurre Huibers

Orde van Dienst Adri Cardol

Wees welkom in de Paasmorgen dienst, 5 april om 9:30 uur
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Mooie Paasdagen gewenst

Wees gezegend met de kracht van de Opgestane!

Vriendelijk verzoek de boekjes in de kerk achter te laten.
Na afloop van de Paaswake kan je het meenemen.
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