
   

 

Taizé Vieringen 

Taizé ligt in het midden van Frankrijk, ten westen van Dijon. 
Daar stichtte frere Roger in 1940 een internationale, 
oecumenische gemeenschap. 
 
De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële 
en geestelijke goederen te delen, ze leven in grote eenvoud.  
Nu telt de gemeenschap van Taizé honderdtal broeders, van 
Katholieke en Protestantse afkomst, uit meer dan 25 landen. 
 
Vanaf eind jaren 50 komen jongeren vanuit de hele wereld naar 
Taizé. Ze nemen er deel aan de wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 
 
In onze gemeente worden sinds 2014 vieringen georganiseerd in de stijl van Taizé. 
Deze vieringen zijn voor iedereen, -jong maar ook ouder-, die zich aangetrokken voelt tot stilte en 
meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: 
Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen. 
 
Datum  zondag, 25 september, 13 november, 22 januari, 26 maart en 28 mei 

Plaats Petrakerk, Kerkewijk 135 

Tijd 19:00 – 19:30 uur  

Kosten  Geen 

Contact   Saskia van der Heide, sheidevd@ziggo.nl  
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