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Mededelingen 

 
Kerkdienst zondag 17 september 
Deze zondag wordt Joep, het zoontje van Carina 
Reijerkerk en Tim Hermans, gedoopt. Joep zou in 
juli samen met twee andere kinderen worden 
gedoopt maar in verband met een operatie die hij 
moest ondergaan is dit uitgesteld. We zijn 
dankbaar en blij, samen met Carina en Tim, dat 
Joep nu goed aan het herstellen is en deze zondag 

de doop kan ontvangen. 
We lezen in de dienst uit Genesis 9: 8-17 hoe na de zondvloed God met Noach 
en zijn nakomelingen een verbond sluit. Als teken geeft Hij de boog aan de hemel, 
een teken van Zijn trouw en zorg. Dit is een mooie belofte en bemoediging op 
deze doopzondag voor Joep en zijn ouders, maar ook voor ons en deze aarde, 
met alle zorgen die er zijn over het klimaat. Tijdens de voorbeden steken we 
verschillende kleuren kaarsen aan. Daarbij klinkt het regenbooggebed: gebeden 
om zorg voor de aarde en de mensheid.  
De kinderen van de kindernevendienst gaan aan de gang met een vergelijkbaar 
thema: Bij God ben je veilig (Psalm 46). 
Ds. Coby de Haan 
 

Eerste collecte zondag 17 september 
Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun 
landbouwproductie.  
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt 
Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen 
benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge 
moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en 
slachtoffers van de gewapende conflicten 

landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie 
te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun 
inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie 
ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. We bevelen de collecte 
van harte bij je aan. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte landbouw Myanmar, of doneer 
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online. Lees meer op www.kerkinactie.nl/landbouwmyanmar. Help je mee om 
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Joop van Schuppen, Vivaldistraat 38. 
 
Aandacht voor elkaar 
Mw. Joke van Reenen-de Kleuver, Aagje Dekenweg 57, 3906 WK, liep al langere 
tijd met pijnklachten aan haar rug. Begin deze week werd zij geopereerd. De 
operatie is goed verlopen en Joke is thuisgekomen. Daar zal zij de komende 
periode revalideren. We denken aan haar en Ton, en wensen hun goede moed 
toe en Gods zegen. 
Ds. Loeki van der Laan en Anne Stelma 
 
Jan en Bouk de Vries, ’t Kofschip 21, 3904 RM, waren zo blij dat ze weer samen 
naar de kerk konden gaan. Helaas is Jan gevallen, waardoor hij een breuk in zijn 
bekken heeft opgelopen. Dat houdt in dat Jan zijn bekken absoluut niet mag 
belasten. Hij is aan huis gebonden. Half oktober wordt gecontroleerd of de breuk 
aan het helen is. We wensen Jan en Bouk geduld toe en zijn met hen blij dat ze 
de nabijheid van God ervaren. We bidden om Zijn zegen op het herstel van Jan. 
Aafke Rijken 
 
Na mijn langdurig verblijf in Charim, ben ik heel blij en dankbaar dat ik afgelopen 
7 september weer naar huis mocht. Ik hoop nu helemaal te mogen herstellen. 
Hartelijke groet, Truus Bekker, Van der Duyn van Maasdamstraat 10 
 
Terugblik kennismakingsbijeenkomsten 
De afgelopen twee weken zijn er een drietal kennismakingsbijeenkomsten 
georganiseerd rond het thema ‘zien en gezien worden’. Ik mag inmiddels 
terugkijken op vele korte waardevolle ontmoetingen. Per tafel was de sfeer en de 
inhoud van het gesprek weer anders en dat alles vormt bij elkaar een kleurrijke 
waaier aan ontmoetingen. Ook is er inhoudelijk goed meegedacht bij alle 
uitdagingen waar we in het pastoraat samen als gemeente voor staan. Alle 
opmerkingen en tips van de praatpapieren zullen in de komende periode 
meegenomen worden in de werkgroep pastoraat om te zien hoe we hiermee het 
omzien naar elkaar kunnen versterken. Graag bedank ik iedereen die mee heeft 
geholpen om deze kennismakingsmomenten vorm te geven. Het lijkt eenvoudig, 
maar catering, planning en gesprek leiden vraagt vaak veel tijdsinzet. Heel erg 
bedankt wie zich hiervoor heeft ingezet!  
Hartelijke groeten, Loeki van der Laan 
 
Vakantieverlof 
Van 16 t/m 29 september ben ik afwezig vanwege vakantie. In de pastorale sectie 
3 en 4 zal collega Anne Stelma waarnemen.  
Hartelijke groeten, Loeki van der Laan 

http://www.kerkinactie.nl/landbouwmyanmar
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Een woord van dank 
Wekenlang is de startzondagcommissie bezig geweest met de voorbereiding van 
het startweekend. De inspanningen zijn niet voor niets geweest. Wat was het 
goed elkaar weer op verschillende manieren te kunnen ontmoeten! Tijdens de 
voorbereidingen op vrijdag, op de kringloop- en kleedjesmarkt op zaterdag, tijdens 
de barbecue, op het springkussen, bij het maken van het gemeentespoor, in en 
rondom de startdienst op zondag, tijdens Sirkelslag, bij de koffie, op de muzikale 
reis en de geloofsreis, bij de stadswandeling, tijdens het knutselen in de nieuwe 
jeugdhoek en tijdens de lunch; er was voor elk wat wils. Het weer was prachtig, 
de sfeer goed, kortom, het was een zeer geslaagde start van het kerkelijk seizoen 
dat voor ons ligt. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, op welke 
manier dan ook: DANK JE WEL!  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 
GroeneKerken en demonstreren? 
Kerken staan in een eeuwenoude traditie die ons leert hoe het anders kan. Het 
evangelie van Jezus Christus roept ons op tot een bekering. Dat betekent in onze 
tijd ook een nieuwe manier van leven waarmee we de schepping niet langer 
uitputten en de meest kwetsbare mensen niet langer de last dragen van onze 
levensstijl. Als team van GroeneKerken hebben we een groeiend verlangen om 
onrecht te benoemen en het recht een stem te geven. Dat kan op veel manieren. 
Er zijn christenen, zoals Christian Climate Action, die er wél voor kiezen om te 
demonstreren op het asfalt van de A12, samen met Extinction Rebellion. Wij 
begrijpen hun overwegingen, maar hebben er ook begrip voor dat op deze manier 
actievoeren soms gevoelig ligt. Andere christenen kiezen ervoor om helemaal niet 
te demonstreren, maar door grote en kleine duurzame keuzes in het dagelijks 
leven het verschil te maken en voor anderen een voorbeeld te zijn. Voor onszelf 
vinden we het nu passend om wel onze steun te tonen voor de boodschap van 
het protest door aanwezig te zijn, maar niet te demonstreren op het asfalt. Door 
samen met andere christenen en leiders van christelijke organisaties aanwezig te 
zijn bij de steun-demonstratie, willen we laten zien dat de zorgen over het klimaat, 
bewogenheid en solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en het verlangen 
naar een duurzame en rechtvaardige samenleving breed leven in kerken en onder 
christenen. Dat is waarom we er waren, op die plek.  
V.I.S. ZuidWest 
 
Bericht van de boekentafel  
Er ligt een grote diversiteit aan boeken op tafel. Het is de moeite waard om eens 
te komen kijken. Er zijn drie nieuwe boeken bijgekomen. 1) Marinus van den 
Berg: “Woorden doen er toe”. Woorden kunnen het verschil maken. De schrijver 
wil je bemoedigen, en aanmoedigen om woorden te gebruiken die ertoe doen, in 
verschillende levenssituaties. 2) Wim Rietkerk: “Levensbestemming”. Over de 
kunst van het ouder worden. 3) David van der Meulen: “Welkom in de voorhof”. 
Hoe kan ik twintigers en dertigers betrekken bij de kerk? De auteur spreekt 
vanuit zijn ervaringen na 10 jaar werken met jonge mensen in Amsterdam. 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
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Vredesweek van 16 t/m24 september 
Ieder jaar wordt er in onze wijkkerken in de 
Vredesweek extra aandacht besteed aan Vrede. 
Dit jaar zal dat zijn op 24 september.  
De Vredesweek wordt georganiseerd door PAX 
rondom 21 september de internationale dag van 
de Vrede uitgeroepen door de Verenigde Naties. 
In Veenendaal is ViV (VredesinitiatiefVeenendaal) 
actief met het vredeswerk. ViV is in het leven 
geroepen door mensen uit verschillende kerken, 
die Vrede m.n. in Veenendaal onder de aandacht 
willen brengen. Zij doen dit door allerlei activiteiten 

te ontwikkelen, die betrekking hebben op het bevorderen van Vrede op 
verschillende gebieden. Tot nu toe voornamelijk tijdens de Vredesweek. Er 
worden zoveel mogelijk mensen, of groepen bij betrokken, scholen, kerken, 
mensen, die muziek maken, verhalen vertellen, lezingen of workshops geven. Het 
is de bedoeling om de vredesactiviteiten verder uit te breiden in Veenendaal. 
Hiervoor zijn wel meer mensen nodig en natuurlijk ook financiële middelen. De 
stichting ViV is afhankelijk van subsidies, donaties en collectes en is daarom blij 
met de Extra derde collecte, die gehouden al worden op zondag 24 september. 
 
Programma Vredesweek 
Zaterdag 16 september, Walk of Peace, Tijd: 14.00 uur, Plaats: Boven aan de 
Markt bij de Oude Kerk.  
Vrijdag 22 september, Vredesconcert met medewerking van muzikale mensen uit 
Wijkgemeente ZuidWest, het Apostolisch genootschap en Het Venster. Tijd 19.30 
uur. Plaats: het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Goudmos 2. Parkeren 
Margaretha Turnerlaan. 
Zondag 24 september, Vredeszondag 
Dinsdag 26 september, Workshop door Jan Durk Tuinier: De moed om vrede te 
maken. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Apostolisch Genootschap, Goudmos 2. 
Deze activiteiten worden van harte bij u aanbevolen evenals de Extra derde 
collecte voor ViV op 24 september. NL 45 SNSB 0706169727 t.n.v. Stg. 
Vredesinitiatief Veenendaal. Info via website www.vredesinitiatiefveenendaal.nl. 
Voor vragen of aanmeldingen van nieuwe leden kunt u contact opnemen met Elly 
Dijkstra-Groenewegen, ellygroenewegen@gmail.com 
 
Open Kerk 
Tijdens de Vredesweek bent u ook welkom in de Open Kerk om te bidden voor 
de vrede. Vrede dichtbij, in uw eigen omgeving en voor de vrede ver weg. Er 
liggen gebeden en een korte meditatie. U kunt uw vredeswens opschrijven en een 
kaarsje branden. Ook van harte welkom voor een gesprek, kopje koffie of thee. 
Dinsdagmiddag 14.00-15.30 uur, woensdagmiddag 14.00-15.30 uur, woensdag 
is er ook een pastor aanwezig. Donderdagavond 19.00-20.00 uur. 
 

http://www.vredesinitiatiefveenendaal.nl.v/
mailto:ellygroenewegen@gmail.com
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Kerkelijk Bureau op 15 en 18 september gesloten 
Het Kerkelijk Bureau is vrijdag 15 en maandag 18 september gesloten. 
 
Schrijfactie El Salvador: Stop het vervolgen van onschuldige burgers 
In maart 2022 stelde de overheid van El Salvador de ‘State of Exception’ in, met 
als doel bendegeweld te bestrijden. In de realiteit leidt deze ingreep tot het 
schenden van mensenrechten. Meer dan 60.000 mensen zijn opgepakt en 
vastgezet zonder eerlijk proces. Soms omdat ze een crimineel verleden hebben, 
een tattoo hebben of gewoonweg uit een arme buurt komen. 
Binnen de ‘State of Exception’ vervalt het recht op een aantal basis 
mensenrechten zoals het recht op juridische verdediging. Het gevolg is dat 
ongeveer 2 procent van de bevolking van El Salvador vastzit in overvolle 
gevangenissen. De gevangenissen zijn daarnaast in zeer slechte staat. 
Schrijf vóór 1 november 2023 naar de president van El Salvador. Roep hem op 
om de ‘State of Exception’ te beëindigen en mensenrechten niet meer te 
schenden. Klik hier om de brief af te drukken. 
 
Kaarten maken 
Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren 
kaarten voor de diaconie o.a. de bloemengroet op zondag.  Dinsdagmorgen 19 
september aanstaande van 9.30-11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. 
Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. 
Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet 
nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, 
(0318) 555 076 of crovers@live.nl. Onze kaarten zijn te koop voor € 1,00 per stuk. 
In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard, u kunt zelf contant betalen. 
 
Kijkcijfers zondag 10 september 2023 
Direct: 123   Opname: 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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